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Ruzenkrarsgeled

Alle info vind je op: www.rozenkrans.nl

De rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt
gebruikt voor het rozenkransgebed’. Dit bestaat uit 150 maal (15 x 10) het wees-
gegroet, afgewisseld, na ieder tientje’, met een onzevader. In plaats van het volle-

dige rozenkransgebed wordt veelal een derde gedeelte gebeden, met gebruikmaking
van een Kleiner snoer, het zgn. ‘rozenhoedje’.

De rozenkrans dankt zijn ont-
staan aan zeer verschillende
religieuze gebruiken, o.a. het
herhalend gebed, dat we bij de
oude Egyptische kluizenaars
aantreffen, dat in de oosterse
kerken leeft (Jezusgebed) en ook
in buitenchristelifke godsdien-
sten (zoals het hindoeisme,
boeddhisme en de islam) aange-
troffen wordt. In de liturgische
getijden van kloostergemeen-
schappen werden alle psalmen
{150) gebeden; voor de ongelet-

terden werden de psalmverzen

vervangen door 150 onzevaders.
In de 12* eeuw kwam hiervoor
het weesgegroet in de plaats. De
verdeling in tientjes, waartussen
telkens een onzevader wordt
gebeden, ontstond in de 15%
ecuw. Ook ontstonden in deze
eecuw de aanroepingen bij elk
tientje van de rozenkrans, de
Nomnwﬂms geheimen. Paus uo:mssﬁ Paulus 1T heeft op 16 oktober 2002 in de
Apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae vijf 'Geheimen van het Licht’ toege-
voegd aan het traditionele rozenkransgebed. In deze brief zegt de paus dat de rozen-
krans, als deze met devotie en niet mechanisch wordt gebeden, een ware meditatie
is over de geheimen van het leven van Christus. "Door de aanroepingen van het
sﬁmmmommﬁomﬁ te herhalen, kunnen wij diepgaand reflecteren op de essentiéle gebeur-

nissen van de missie van Gods Zoon op aarde, die aan ons zijn doorgegeven door

et Evangelie en de Traditie’, aldus de paus. Omdat de vijftien geheimen die tot nu
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toe bij de rozenkrans werden overwogen, niet de grote gebeurtenissen uit het open-
bare leven van de Heer omvatten, voegt de paus in zijn apostolische brief vijf gehei-
men aan de rozenkrans toe, die hij de 'geheimen van het licht’ heeft gencemd. Deze
benaming, zo legde de paus uit, is gebaseerd op het feit dat Jezus zich tijdens zijn
openbare leven gemanifesteerd heeft als het "geheim van het licht’: "Zolang Ik in de
wereld ben, ben Ik het licht der wereld’ (Joh. 9,5). Het gaat om vijf momenten uit
het openbare leven van de Heer, te beginnen met zijn doop in de Jordaan, de aan-
vang van het openbare leven, en eindigend vlak voor zijn lijden, dus vlak voor het
begin van de droevige geheimen.

De blijde geheimen {(maandag en zaterdag)

1. De engel Gabriél brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

3. Jezus wordt geboren in de stal van Betlehem.

4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.

5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De geheimen van het licht (donderdag)

1. De doop van Jezus in de Jordaan.

2. Jezus’ zelfopenbaring op de bruiloft van Kana.

3. Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk Gods en zijn oproep tot bekering.

4. Jezus' verheerlijking op de berg Tabor.

5. Jezus® instelling van de eucharistie als sacramentele uitdrukking van het paas-

mysterie.

De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.

3. Jezus wordt met doornen gekroond.

4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarig.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen (woensdag en zondag)
1. Jezus verrijst uit de doden.

2. Jezus stijgt op ten hemel.

3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.

5. Maria wordt in de hemel gekroond.



